Vertelling 8-12 jaar

De twaalf stammen

In Israél wonen veel mensen. Ze zijn niet allemaal hetzelfde. De ene persoon is van
de ene stam en de andere persoon is van de andere stam. Er zijn wel twaalf stammen:
de stam van Juda, de stam van Benjamin, de stam van Levi, van Zebulon, van Naftali
en ga zo maar door. Koning David is koning gemaakt van al deze stammen. Nu is zijn
zoon, koning Salomo, dat ook.

Je hebt vast wel eens van koning Salomo gehoord. Hij is de koning die al je vragen kan
beantwoorden. Hij is de koning die de moeilijkste raadsels kan oplossen. Dat kan hij
niet zomaar. Hij heeft van God een cadeau gekregen: wijsheid. Maar nu is alles anders.
God wil Salomo geen cadeau meer geven. Salomo doet dingen waar hij niet goed over
nadenkt. Hij houdt van andere goden en hij doet dingen die God verboden heeft. Nu
wil God juist dingen van Salomo afnemen. Die dingen houdt God niet voor zichzelf.
Die dingen geeft hij door. Hij geeft ze aan Jerobeam.

Buiten Jeruzalem wandelt Jerobeam. Hij heeft vandaag hard gewerkt. Hij werkt voor
koning Salomo. Opeens springt er een profeet uit de bosjes. Het is Achia. Hij heeft
een lange mantel aan, maar die mantel trekt hij gelijk uit. Achia scheurt de mantel in
stukken.

‘Kijk’, zegt Achia. ‘Dit zijn de twaalf stammen van Israél. Deze tien’, Achia wijst

naar tien stukjes van de mantel, ‘zijn voor jou, Jerobeam. Die krijg je van God. Die
neemt hij weg bij Salomo. God zal Salomo en zijn kinderen en zijn kinds kinderen
vernederen. Want Salomo doet dingen die God niet wil. Alleen dit kleine stukje blijft
voor hen over. Dat doet God niet voor Salomo. Dat doet God voor David. God zegt:
“Ik heb de stad Jeruzalem uitgekozen. Daar woont mijn naam. In die stad zal altijd
iemand zijn die het licht van koning David brandend houdt. Hij was mijn dienaar.”

Nadat Achia dit allemaal heeft verteld, rent Jerobeam naar huis. Maar hij moet snel
zijn spullen pakken. Ook Salomo heeft dit verhaal gehoord. Hij is boos. Hij is zo
boos dat hij Jerobeam wil doden. Dus Jerobeam vlucht. Hij vlucht naar Egypte. Daar
blijft hij tot Salomo is gestorven. Daar blijft hij tot hij zelf koning wordt, van wel tien
stammen.

Machteld Touwen
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8-10 jaar
Gesprek: Het thema van deze week is
‘Wat doe je nou?’ Wie in dit verhaal
zou dat kunnen zeggen? Wanneer?
Spel: De kinderen mogen de personages
‘ uit het verhaal van vandaag interviewen.
Ze zetten Jerobeam op een stoel in
het midden van de ruimte. Welke vragen
hebben ze voor Jerobeam? Wat denken ze dat

Jerobeam zou zeggen? Wat willen ze weten van
Salomo? Wat zou Salomo zeggen?

Tekenen: De kinderen knippen uit

een wit vel papier een mantel. Deze

mantel knippen ze in twaalf stukken.
Op ieder stukje mantel tekenen ze een stukje
van het verhaal van vandaag. Daarna plakken
ze alle stukjes samen op een groot vel. Welke
verhalen tonen de verscheurde mantels? Wat

valt de kinderen op aan elkaars tekeningen?

11-12 jaar
Gesprek: Doen de kinderen wel
e eens iets waar ze niet goed over
nagedacht hebben? Hoe voelt dat?

Lees samen Genesis 17:1-8 uit

‘;. de Bijbel in gewone taal. Wat
Z—— heeft dit verhaal te maken met

het verhaal van vandaag? De kinderen maken

hierover samen een woordwolk.



